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Zorglandgoed Jemaintiendrai biedt
toekomstperspectief

ons zijn dagbesteding?

Deze keer een bijzondere ervaring van twee
cliénten. Uiteraard doen onze cliénten altijd wat ze
zelf leuk vinden, timmeren, schilderen, tuinieren,
dieren verzorgen of gewoon lekker relaxen. Soms
gebeurt er echter iets bijzonders: Al een tijdje
bestond bij onze cliénten Bertus en Edward de
wens om een dagje mee te mogen rijden op de
vuilniswagen van Van Werven.Op dinsdag 12 mei
was het zo ver. Bertus (ex-chauffeur Van Werven)

en Edward gingen die dag mee op pad! Elk op een

Van de bestuurstafel.

Een oud gezegde is: “die mensen zitten wel
onder de pannen”
Hiermee wordt dan bedoeld dat deze mensen
het financieel goed hebben. Hieraan heb
ik de laatste maanden veel gedacht. Ditin
velerlei opzichten. Vroeger was er verschil
tussen rieten daken en pannendaken. Riet
was voor de mensen die geen pannen konden
betalen. Tegenwoordig is dit vaak het
omgekeerde. Een rieten dak op je huis is vele
malen duurder dan een dak met dakpannen.
Onze monumentale boerderij is met riet
gedekt, dit natuurlijk van oudsher.

In het voorjaar kwam Renate
( onze zorgcodrdinator )
toevallig in gesprek met een
rietdekker die bij haar in de
buurt een dak aan het maken
was. Ze kenden elkaar bij nader
inzien nog van de middelbare
school. Hij was natuurlijk ook
wel nieuwsgierig wat er van haar was
terecht gekomen. Ze vertelde dat ze in de
zorg werkte en bij ons op de zorgboerderij.
Ze is hier zo positief over geweest, dat de
rietdekker spontaan aanbood om het rieten
dak van de hele boerderij schoon te maken.
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Arjan van der Groef is hier geheel kosteloos
een hele zaterdag mee bezig geweest.
(chapeau)

Even hebben wij gedacht dat de oude tijden
weer teruggekomen waren. De hele operatie
van de omzetting van AWBZ naar de WMO

en de persoonsgebonden budgets (PGB's),
verliep heel slecht. Vanaf januari tot en met
half mei, werden er geen gelden uitbetaald.
De stichting had even het gevoel weer
daadwerkelijk onder een rieten dak te wonen.
De rekeningen stroomden binnen en de
bodem van de kas kwam behoorlijk in zicht.
Gelukkig loopt het nu weer wat beter en

aparte wagen, want met zijn drieén tegelijk was
niet mogelijk. In de morgen kwamen Dirk Geluk

en Martin Visch met de wagens voorrijden bij Je
Maintiendrai. Voorzien van een lunchtrommeltje
gingen Bertus en Edward vervolgens mee op pad
en reden zo de route mee. Tussentijds werd er
natuurlijk ook even “een bakkie” gedaan bij de
recycling. Zowel onze cliénten als beide chauffeurs
zeggen te hebben genoten van deze gezellige dag.

Ook dit is mogelijk bij Je Maintiendrai !

zitten we voorlopig weer onder de pannen.
Jan van Werven is ook geboren in een huis
met een rieten dak. Zijn ouders hadden niet
altijd de mogelijkheid om datgene te kopen,
wat ze wel graag wilden hebben. Jan heeft
hier altijd nog een “tik” van overgehouden.
Niets kan hij gemakkelijk weggooien, daarom
is hij dan ook heel creatief in het verzamelen
van diverse materialen. In het begin dacht

ik wel eens: "man, gooi die troep toch

weg". Naderhand besefte ik dat hij speciale
voelsprieten heeft: juist datgene wat een
ander weggooit, kan voor hergebruik nog
prima zijn!

Zo lagen er opeens diverse heipalen, een
partij balken, blikken platen, stukken ijzer en
veel meer. (in mijn ogen troep)

En opeens stonden de heipalen rechtop,
keurig in een ruit. Een zaterdag sleutelen

met Gerrit Compagne, van het gelijknamige
constructiebedrijf uit Wezep, had als resultaat
dat er een compleet geraamte stond voor een
hooiberg. Na wat rondspeuren kwam Jan met
de benodigde platen als dakbedekking. En
zie nu: er staat een prachtige hooiberg, keurig
zwart geschilderd en als nieuw, op het terrein
van de zorgboerderij. Waar straks de paarden
onder komen te staan. Een prachtig nieuw
onderkomen.

“Die zijn ook weer onder de pannen’, dacht

ik toen. En dat met de middelen, die vroeger
soms noodzakelijk waren.

Wij hebben met veel steun van velen weer
een van onze doelen kunnen verwezenlijken.
Nu nog slaapkamers bouwen en
dakramen plaatsen in het rieten
dak. Wij zijn dus nog niet
helemaal onder de pannen.

Wim Groeneveld

Dank- en gebedspunten

» Danken voor Opwekking, omdat we op de lijst van goede doelen zijn geplaatst.

» Danken voor de bouw van de werkschuur en de hooiberg met vrijwilligers.

» Danken voor de rolstoelbus, zodat we meer mensen tegelijk mee kunnen nemen.

« Danken voor Dick van de Voorde, die ons team is komen versterken.

+ Bidden voor de gezondheid van Mannes.

= Bidden voor de Gemeenten en EBC, opdat de facturen eerder betaald worden.

+ Bidden voor blijvende harmonie in de groep op het“Landgoed Morren”

Cliénten kunnen zich melden via info@jemaintiendrai.net
of telefonisch via 0525-656884. Meer informatie vindt u op

www.jemaintiendrai.net

Postadres secretariaat:
QOostendorperstraatweg 71, 8097 PL Oosterwolde

Bankrekening : NL.42.RABO.0.1624.65.181 t.n.v. Jemaintiendrai

bezoekadres, Oostendorperstraatweg 71, 8097 PL Oosterwolde

Tel. 0525-656884, info@jemaintiendrai.net.

Meer informatie?

Wij hebben het voornemen om 4x per jaar onze nieuwsbrief te verspreiden, zowel op papier als digitaal.

Wilt uin aanmerking komen voor regelmatige toezending, hetzij via email hetzij via de post, laat het ons
weten via info@jemaintiendrai.net of d.m.v. bijgaande antwoordkaart.
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Ja, reken op m
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JA, Ik wil betrokken raken bij Je Maintiendrai.

Ik meld mij aan:

| als Cliént. Neem contact met mij op
als vrijwilliger. Neem contact met mij op
ik wil voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangen
ik wil voortaan de nieuwsbrief per post ontvangen
ik wil gebedspartner worden
ik wil sponsor worden

Maam:
Adres:

Woonplaats:

Email:

Tel.:

D

op M

Zorglandgoed Je Maintiendrai
Oostendorperstraatweg 71
8097 PL OOSTERWOLDE

Om uw wensen of steun aan
ons bekend te maken, kunt
u natuurlijk ook mailen naar:
info@jemaintiendrai.net



